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Tuut, tuut 
 
Beste leden

Wij zijn ons jaar goed gestart na de pande-
mie met de openingsrit op 24 april 2022, 
47 oldtimers met zeer goed weer en volgens de 
enthousiaste leden een zeer mooie rit.

Ook onze 5-daagse naar de Champagnestreek was een groot 
succes met leerrijke bezoeken, droog weer en blijde gezichten.

Op 25 maart 2022 hadden wij onze Algemene Vergadering van de 
club in ons lokaal ‘t 5de Wiel.  Er werd overgegaan tot de goed-
keuring van de jaarrekening 2021 en de benoeming van de be- 
stuursleden plus verlenging van de huidige mandaten.  Zo hebben  
we dus een nieuwe Ondervoorzitter, Robin Vouts, 26 jaar en boek-
houder van beroep. Dit brengt verjonging in ons bestuur. Hartelijk 
welkom ook aan de nieuwe leden van onze club.

Nu op naar de 2de helft van het jaar en hopelijk zonder corona- 
perikelen. 

Iedereen een goede gezondheid gewenst en tot op een van onze 
volgende activiteiten.

Jullie voorzitter 
Tuut, tuut

Met dank aan
Robin Vouts, Jean-Marie Boussy
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Om het seizoen goed te beginnen, stippelden 
Freddy en Julien de openingsrit uit. Een ste-
vige rit van een 130 kilometer door Vlaamse 
en Waalse wegen. De meeste kilometers door 
velden en prachtige natuur. Starten deden we 
in café Het Vijfde Wiel te Oetingen waar we het 
roadbook en een rallyplaat ontvingen. 
 
Na de briefing kon het seizoen officieel van 
start. Nog even insmeren tegen de zon en de 
zonnebril uit zijn doosje halen. De cabriorijders 
onder het gezelschap lieten hun linnen kap in 
de koffer vallen en zorgden dat hun “klak” ste-
vig op hun hoofd zat. Onze voorzitter had voor 
de openingsrit zon besteld en daar moesten we 
van genieten. Het dorpsplein van Oetingen vul-
de zich al snel met het gegrom van startende 
motoren en met lachende gezichten die zin 
hadden in deze eerste rit. Vertrekken deden we 
voor de verandering eens langs de achterkant 
van de kerk via de Pastoriestraat. Een eerste 
instinker in het roadbook die de onoplettende 
navigator onmiddellijk de verkeerde instructies 
liet geven aan de chauffeur. 
 
Eens vertrokken werden we getrakteerd op 
prachtige veldbanen met verzichten over de 
net geploegde velden van gemeente Gooik 
en Herne. Het werd al snel duidelijk dat we 
Vlaams-Brabant gingen verlaten en richting 
Oost-Vlaanderen reden. Tijdens het rijden 
kregen zowel chauffeur als navigator vol- 
doende tijd om te genieten van de mooie land-
schappen die langs hen voorbij gleden. Inmid-
dels was de zon al goed op ons vel aan het
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het branden en het was nog maar 11 uur. We 
waren nota bene nog steeds april, hopelijk is 
dit een voorbode voor de volgende ritten en 
voor een prachtige zomer. 
 
We werden tussen 13u30 en 14 uur verwacht 
in de tussenstop die Freddy en Julien hadden 
voorzien. Tot die tijd dienden we de roadbook 
te volgen en kwamen we af en toe uit in een 
(voor mij) onbekende dorpskern met elk zijn 
eigen, typisch Vlaamse sfeer. En ja niet te ver-
geten, met elk dorp zijn eigen dorpscafé. Wij 
stopten even in café Barry’s in Zottegem om bij 
te tanken. Barry’s is nog een echt bruine kroeg 
met een prachtig jaren 70 interieur die in de 
schaduw ligt van de kerktoren van Zottegem. 
Zeker eens de moeite om te stoppen als je er 
passeert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de pitstop zetten we opnieuw koers rich- 
ting Melle voor het bezoek aan RESURF. Een 
garagebedrijf gespecialiseerd in het onderhoud 
en de restauratie van oldtimers. Daarnaast 
bieden zij ook een autohotel aan. Voor ons 
bezoek werden de twee loodsen opengesteld 
en werd de bar voorzien van drank. Het moet 
gezegd worden, het bedrijf is impressionant en 
spreekt een oldtimerliefhebber tot de verbeel- 
ding. Het bedrijf wordt gerund door een top-
chirurg en zijn zoon en spitst zich toe op twee 
activiteiten. Enerzijds heb je er de zelfsleutel-
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garage, anderzijds de restauratieactiviteiten. Je 
kan duidelijk zien dat hier een chirurg aan het 
werk is, je kan er werkelijk van de grond eten en 
alles heeft een duidelijke structuur. 
 
In de zelfsleutelgarage dien je zelf het werk te 
doen. Alles wat je maar kan nodig hebben, is 
hier voorhanden en je wordt bijgestaan door 
een mechanieker. Samen met jou zal deze de 
moeilijke klussen aanpakken. De andere activi-
teit van Resurf is de restauratie van klassiekers. 
De tentoon gestelde wagens in de garage wa- 
ren veelal uit persoonlijke collectie maar gaven 
toch een mooi beeld van de activiteiten. Naast 
een prachtige BMW 327 roadster stond er ook 
een originele Corvette C2 Stingray, een Citroën 
Traction Avant en een DS. Het leuke was de 
driedelige autolift waarvan Resurf beschikt om 
de wagens te stallen. Dit systeem laat doe om 
drie wagens boven elkaar te stockeren. Zo kan 
een hangar gevuld worden tot in de nok van het 
dak en wordt er optimaal gebruik gemaakt van 
de ruimte. Daarnaast is het een systeem dat 
vrij minimalistisch is gebouwd waardoor je de 
wagens toch kan bewonderen als ze op elkaar 
zijn gestapeld. De retro bar maakt het plaatje 
compleet en maakt dit tot een ‘droomgarage’. 
 
Het werd stilaan tijd om Resurf te verlaten en 
om de route verder af te werken. We hadden 
immers nog een tweede stop waar het road-
book ons naartoe moest leiden. Voordat we 
deze stop zouden bereiken, moesten we nog 
iets speciaals kruisen in de gemeente Laarne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bezienswaardigheid die verwerkt zat in het 
roadbook bleek het Kasteel van Laarne te zijn. 
Een door water omringd kasteel, opgetrokken 
in Balegemse steen en gesitueerd midden in 
het centrum van Laarne. Symmetrisch met de 
ingang bevindt zich een uitgestrekt wandelpad 
omgeven door kunst en bloemen. Een prachtig 
voorbeeld van hoe men de ruimtelijke orde-
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ning naadloos heeft laten aansluiten aan een 
13e-eeuws bouwwerk. De kleine kasteel-uit-
stap was een prachtige aanvulling op deze 
openingsrit. 
 
Na even de beentjes te kunnen strekken aan 
het kasteel, gingen we op weg naar café De 
Reisduif in Herzele, onze tweede (geplande) 
stop. Na een drankje en wat bijpraten, was 
het in rechte lijn door naar de eindstop. Dit-
maal werd de rit afgesloten met een maaltijd 
in feestzaal De Vos in Ninove.  Aan de vele 
lachende gezichten te zien, was de openingsrit 
meer dan geslaagd. Deze rit was direct een 
goede opener van wat beloofd een prachtig 
oldtimerjaar te worden. De schade van de 
coronajaren moet immers nog ingehaald 
worden. Bedankt Julien en Freddy voor deze 
prachtige rit! 

Robin 
 
 



HET BESTE GEREEDSCHAP
VOOR HET BETERE WERK

Sint-Berlindisstraat 17  -  9402 Meerbeke
T 054 33 26 69                        F 054 32 96 42
info@sermant.be             www.sermant.be

IJzerwaren
Gereedschap
Machines
Horecamateriaal
Ladders
Huishoudartikelen
Onderhoudsproducten
Bureelartikelen
Beroepskledij
Compressoren
Verhuur tafelgerei
Gas�essen:
- Butaan en propaan
- Industriële gassen

verdeelpunt

Gesloten op zaterdag, zondag en maandagvoormiddag
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De befaamde Rétromobile-beurs in Parijs werd de voor-
bije drie jaar afgelast wegens COVID-19, maar opende 
opnieuw de deuren in het weekend van 18 tot 20 maart 
2022. 

Ik ging erheen met onze voorzitter en met mijn vriend 
Frans. Het was een lange, maar zeer interessante dag! 
We vertrokken om 6.30 uur en na drie uur kilometers 
malen op de snelweg waren we op tijd voor de opening 
om 10u.
 
Er waren al heel wat bezoekers die samentroepten voor 
de poorten. Zodra die opengingen, stroomde de massa 
naar binnen. Aangezien we al drie jaar op onze honger 
waren blijven zitten, deed het extra veel deugd om op-
nieuw de sfeer van een beurs te kunnen ervaren. Met het 
grondplan in de hand hebben we systematisch alle grote 
stands bezocht en we bleven uiteraard wat langer hangen 
als we ergens een ster ontdekten. Men mag echter niet 
kieskeurig zijn; andere merken hadden ook een valabele 
afvaardiging. Veel Franse merken, dat spreekt voor zich, 
een aantal Britse en zeer fraaie Italiaanse exemplaren 
met een steigerend paard… net zoals de prijzen! 
 
Freddy vond zelfs een aantal modellen die hem nauw 
aan het hart liggen, zoals de kleine blauwe Vespa 400 die 
naar hem lonkte. Frans bestudeerde methodisch alle
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Mercedessen, en dan vooral het model R107, om te zien 
wat zijn collega’s in de aanbieding hadden. Er was van 
alles, gaande van enkele (zeldzame) pareltjes tot “voi-
tures roulantes”. Dat laatste vergt misschien een kleine 
toelichting: als er in Franstalige zoekertjes sprake is van 
een ‘’voiture roulante’’ wil dat niet zeggen dat de wagen in 
goede staat is, maar gewoon dat de motor draait en dat 
de wagen rijdt. Wees dus voorzichtig om onaangename 
verrassingen zoals duizenden euro’s aan onvoorziene 
kosten te vermijden. De remmen, de stuurinrichting, de 
ophanging, de lak, de elektrische circuits e.d. moeten 
zeker gecontroleerd worden, want vaak zijn ze defect of 
in slechte staat. U weze gewaarschuwd! 
 
‘s Middags kozen mijn compagnons een Zweeds bordje 
als lunch (met zalm en heilbot), maar het transport van de 
vis was kennelijk in de prijs verrekend! Aan de stands op 
deze beurs hangt weliswaar een stevig prijskaartje, maar 
sommige tarieven zijn echt buitensporig hoog. 
 
Na die pauze en een weldoend kopje koffie gingen we 
terug op pad. In één van de gangen ontmoette ik Philippe 
Auquebon, de nieuwe baas van het tijdschrift Etoiles Pas-
sion waarop ik geabonneerd ben. Een interessant contact 
in het kader van de Mercedes Club. Frans, die niet vies is 
van een goede deal, onderhandelde lang over een fraai 
stel velgen voor een R107 die twee weken later per post 
moesten worden geleverd want het was niet handig om er 
op de beurs mee rond te zeulen. Op het dak van het ge- 
bouw liet een groep liefhebbers van vooroorlogse oldti- 
mers hun wagens rondjes rijden en je kon zelfs plaatsne-
men om even mee te rijden. Dat alles ging gepaard met 
de nodige rook, geuren en knallen, maar kom… wagens 
uit die periode ziet men nog zelden rijden, dus we namen 
het voor lief. 
 
Na die sprong in de tijd gingen we de wagens bewon-
deren die per opbod zouden worden verkocht door 
Artcurial, een zeer gekend veilinghuis. Er werden halluci-
nante prijzen betaald… In totaal ging het om 37.063.867 
euro voor 200 wagens! Een paar voorbeelden: een 
Gordini 1950 type 18S ging van de hand voor 1.013.000 
euro, voor diverse Bugatti’s werden bedragen neergeteld 
tussen 300.000 en 500.000 euro, iemand betaalde 
2.102.000 euro voor een Ferrari F40 en 4.161.600 euro 
voor een F50, een Enzo leverde 2.846.000 euro op, La 
Ferrari 2.714.000 euro. Aan de andere kant van de lijst 
stond dan weer een Volvo Amazone 1966 type 122S die 
werd verkocht voor 8.344 euro en een Citroën Type A Tor-
pedo uit 1920 voor 10.728 euro. De kloof is enorm, maar 
bewijst dat elkeen zich naar eigen vermogen een oldtimer 
kan aanschaffen. Het bewijst ook dat er wel degelijk nog 
belangstelling is.
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‘s Avonds werden we verwacht op de stand van Mer-
cedes-Benz Club France voor het cocktailuurtje waarvoor 
ik ons had ingeschreven: van 19.30 uur tot 21.30 uur 
champagne drinken en hapjes eten bij een magnifieke 
300 Adenauer en ondertussen over auto’s praten met 
andere leden en met het bestuur van de club. Het was 
een rustige maar stijlvolle receptie en ons kleine groepje 
Belgische liefhebbers van de ster heeft kennelijk indruk 
gemaakt. Nadien restte ons enkel nog afscheid te nemen, 
naar de parking te gaan en huiswaarts te keren (aange-
komen rond 1 uur ’s nachts). 
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Het was een lange en vermoeiende dag, maar we be- 
waren er goede herinneringen aan. De massale aan-
wezigheid, de sfeer en de zaken die er werden gedaan, 
bewijzen dat de groenen niet kunnen tornen aan de 
passie voor oldtimers en dat die passie nog lang zal 
bestaan. Het zou mij in elk geval plezier doen om op 
die manier nog vele mooie momenten onder vrienden te 
kunnen doorbrengen. 

Tekst: Jean-Marie Boussy
Vertaling : Martine Michiels
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Deze reis was gepland in 2019 maar werd meermaals 
uitgesteld als gevolg van de COVID-pandemie. Tijdens 
het afgelopen Hemelvaartweekend, van woensdag 25 tot 
zondag 29 mei, konden we dan uiteindelijk toch voor een 
paar dagen naar de Champagnestreek. 

Monique, Freddy, Marleen en Luc hadden zoals altijd 
een fantastisch parcours voorbereid voor de groep (24 
wagens en 48 personen).
 
Woensdagochtend zijn we gestart met een ontbijt in het 
Total-station van Nijvel. Daar kwam iedereen samen voor 
de briefing. Om zeker op tijd te zijn, zouden sommigen er 
zelfs de avond voordien al zijn geweest terwijl anderen 
het station per ongeluk voorbijreden en meteen al 45 km 
extra op de teller hadden door terug te moeten rijden… 
maar ze waren wel nog op tijd! Het begon dus al goed. 
Sfeer en amusement verzekerd!  

De 24 wagens vertrokken in kleine groepjes en het 
roadbook van de organisatoren leidde ons langs snel-
wegen, nationale wegen, departementale wegen en 
kleine landweggetjes maar we reden steevast door een 
groen en heuvelachtig landschap dat veeleer aanzette tot 
cruisen in plaats van stevig het gaspedaal in te duwen. 
Rond 13 uur arriveerden we in een klein dorp waar we 
onze picknick mochten opeten in één van de weinige ca-
feetjes die open waren. De uitbaters waren erg vriendelijk 
en serveerden volop koffie, bier en frisdrank. Nadien 
reden we verder, want omstreeks 15 uur stond het eerste 
bezoek van deze reis gepland: de tonnenmakerij in  
Hermonville. De bazin vertelde meer dan 2 uur lang ge-
passioneerd over het kuipersambacht, vanaf de keuze 
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van de boom tot de afgewerkte ton, en nadien mochten 
we blind proeven om te zien of we konden zeggen welke 
champagne op houten vaten was getrokken en welke 
in inox vaten. Dat was niet zo moeilijk want de smaak 
is erg verschillend: de aroma’s van het hout vermengen 
zich immers met de champagne zodat de karakteristieke 
smaak ontstaat.
 
Na het bezoek volgde de laatste etappe van die dag en 
reden we naar ons hotel, het Best Hôtel Croix-Blandin. 
Dat werd een tiental jaar geleden gebouwd in een za- 
kendistrict en beschikt over een grote afgesloten parking 
waar we onze wagens in alle veiligheid konden stallen. 
Elk koppel kreeg een ruime kamer met inloopdouche, 
apart toilet, een flatscreentelevisie, airco en – vooral – 
een perfecte geluidsisolatie, wat vooruitzichten bood op 
een rustige nacht. Omdat het al vrij laat was, moesten we 
vrijwel meteen weer vertrekken naar het restaurant. We 
werden verwacht in een prachtig pand, Délices des Pa- 
pilles. Eigenlijk is het een wijnkelder en een delicatessen-
zaak, maar ze hebben er ook een eethoek waar we een 
heerlijk lokaal menu voorgeschoteld kregen. Grote tafels, 
een gemoedelijke sfeer, lekker eten en goede vrienden… 
meer moet dat niet zijn!
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Na een verkwikkende nachtrust en een uit-
gebreid ontbijtbuffet gingen we van start met 
een bezoek aan Epernay, de hoofdstad van de 
Champagne, en aan het kasteel van Per- 
rier-Jouët, een geklasseerd historisch monu- 
ment dat op de Unesco-werelderfgoedlijst 
staat. Met audiogidsen hebben we nagenoeg 
anderhalf uur door het regionale museum van 
de wijn en de archeologie gestruind. Na nog 
een groepsfoto te hebben genomen, was het 
tijd voor een lichte lunch in een nabijgelegen 
brasserie waarna we doorreden naar Fleu-
ry-la-Rivière, niet ver van Reims. Tot onze 
grote verbazing ligt daar een ondergrondse 
ruimte, uitgehouwen in de krijtstenen heuvel. 
Door de jaren heen zijn er honderden zeefos- 
sielen gevonden. De man die zich daar al 25 
jaar mee bezighoudt, produceert ook cham-
pagne, samen met zijn zoon, en de flessen 
worden opgeslagen in die ondergrondse tun-
nels. Er volgde nog een degustatie en daarna 
reden we terug naar het hotel. ’s Avonds gin-
gen we dineren in La Boucherie, een restau-
rant dat gespecialiseerd is in rundvlees. En zo 
was ook de tweede dag voorbijgevlogen! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op vrijdagochtend was er een bezoek gepland 
aan de Phare de Verzenay. Een vuurtoren op 
een heuvel middenin de wijngaarden… dat lijkt 
nogal vreemd, maar eigenlijk is het best wel 
slim: de vuurtoren is een herkenningspunt én 
een geslaagde reclamestunt van de wijnbou- 
wer in kwestie. Die liet de toren bouwen in 
1909, dus qua marketing was hij zijn tijd ver 
vooruit. Bezoekers die de moed hebben om de 
101 treden te beklimmen, worden beloond met 
een spectaculair 360°-panorama van de om-
liggende wijngaarden. Er is ook een museum 
waar het volledige proces van wijnrank tot wijn 
wordt uitgelegd. Het is er aangenaam toeven. 
Nadien bezochten we de champagnekelder 
van Henry de Vaugency, die ook een klein 
huwelijksmuseum bezit. De patron legde ons 
uit dat het ambachtelijk werk is, ook al produ-
ceert hij 17.000 flessen per jaar. Bij hen wordt 
het werk door de familie gedaan, in elke stap 
van het proces. Daarna volgde een degustatie 
in de prachtige keldergewelven, waar we ook 
een broodje aangeboden kregen. Een boeiend 
bezoek, een hapje en een goed glas in een 
heel bijzondere omgeving… wat een genot!
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In de namiddag zouden we zo’n 100 kilometer gaan 
rijden doorheen betoverende landschappen langsheen 
de Marne en in de omstreken van Reims. Landbouw, 
vee, bossen en weiden wisselden elkaar af en waren stuk 
voor stuk een lust voor het oog. Voor het diner werden 
we verwacht in ‘’Le Saint Leonard’’, dat een aantrekkelijk 
menu voorstelde met drank aan verminderde prijzen: als 
je een fles wijn kan hebben voor 11 euro, wie drinkt er 
dan water?! Om 21 uur was iedereen terug in het hotel 
en aangezien de bar dicht was wegens personeelstekort, 
ontstond er algauw een fictieve bar met Ricard, Porto en 
rosé in plastic bekertjes. Of zoals Martine het zei: “We 
trekken onze plan wel” ! 
 
Op zaterdag zouden we Reims bezoeken. Omdat daar 
een lage-emissiezone van kracht is, hebben we de auto’s 
op de parking van het Automobielmuseum gezet (goed 
idee, Freddy!) en hebben we een bus genomen naar het 
stadscentrum. Naast de imposante kathedraal ligt het 
Palais du Tau, waar een zeer kundige gids ons ruim an-
derhalf uur vermaakte met levendige anekdotes over hoe 
het er indertijd aan toe ging in zo’n paleis. Na dat bezoek 
kon elkeen de rest van de dag naar eigen goeddunken 
besteden: een extra portie cultuur, shoppen of simpelweg 
door de stad flaneren. Toen ik om 18.15 uur terugkwam 
in het hotel, trof ik daar een aantal leden die gezellig aan 
’t aperitieven waren op het terras, bij wijze van amicale 
voorbereiding op de avond. Het liep er vlot binnen, geloof 
me… en ‘t was nochtans niet aan het regenen! ‘s Avonds 
dineerden we in een Aziatisch restaurant naast het hotel, 
waar we onszelf mochten bedienen aan rijkelijke buf-
fetten, gaande van voorgerechten tot desserts. Om de 
mensen uit het land van de rijzende zon eer aan te doen, 
heb ik dus van alles proberen te proeven. Wat een festijn 
was me dat! Na 8 borden en een kopje koffie heb ik ge- 
slapen als een roos.  



Pensen, droge worsten en 
vleesbereidingen. 

 
Rudy Vouts 

Vollezelestraat 19 
1755 Oetingen 

 
0498/24.05.96  

rudy@depensmobiel.be 
www.depensmobiel.be 

 

 

 Authentieke smaken van het Pajottenland op uw 
plaatselijke markt! 
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Zondag 29 mei was de laatste dag van onze 
formidabele uitstap. Na het ontbijt en de 
check-out reden we met z’n allen tegen 9.30 
uur naar Reims om het Automobielmuseum te 
bezoeken. Op dat moment waren we de enige 
bezoekers en dus konden we in alle rust rond-
kijken. Het museum opende de deuren in 1985 
en heeft een collectie van 250 zeldzame old-
timers (auto’s en moto’s) alsook 8.000 minia- 
turen en oude speelgoedautootjes. Iedereen 
kon op eigen tempo alle schatten ontdekken, 
van de Scar Torpedo 1908 tot de populaire 
Franse merken Peugeot, Renault en Citroën, 
of racewagens zoals de Alpine A110SC uit 
1973 en een Geri RB8 uit 1978. Omstreeks 
10.45 uur verlieten we Reims en reden we 70 
km verder naar onze laatste afspraak, namelijk 
de Ferme de Méry. Die boerderij/taverne ligt 
aan een klein landwegje en heeft een leuke 
banketzaal. We proefden er het uiterst lekkere 
menu dat de organisatoren hadden uitgekozen, 
en de sfeer zat goed. Iedereen sprak lovende 
woorden over alles wat we de dagen voordien 
gezien en beleefd hadden. Een welgemeende 
dankjewel, dus, aan de organisatoren die 
bovendien een attentie en een donderend 
applaus in ontvangst mochten nemen. Mo-
nique leek erg blij met de nieuwe handtas. 
Haar diepmenselijke speech kon op veel bijval 
rekenen. Dergelijke reizen komen er immers 
enkel dankzij de tomeloze inzet van een paar 
mensen, terwijl zovele anderen er de vruch- 
ten van plukken. Het spreekwoord «Gedeelde 
vreugde is dubbele vreugde» lijkt eens te meer 
echt van toepassing.
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In naam van alle deelnemers wil ik heel oprecht 
DANKUWEL zeggen aan de vier organisatoren 
en aan iedereen die achter de schermen mee-
werkte. De reis was een succes! Het hotel, de 
restaurants, de bezoeken, de roadbooks, de 
sfeer, alles was geweldig en de verhouding 
prijs-kwaliteit kon niet beter. Nogmaals bravo 
en… hopelijk tot een volgende keer! Wij zeg-
gen alvast ja! 

Tekst: Jean-Marie Boussy
Vertaling : Martine Michiels
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Drie weken na onze meerdaagse naar de 
Champagne, op zondag 19 juni, organiseerden 
Greta en Stephane de Rit van de Vriendschap. 
Het vertrekpunt was net zoals de meerdaagse 
het Total tankstation in Nijvel. Na een hele 
week prachtig zonnig weer en de dag voor- 
dien een bloedhete dag, stonden we zondag 
op met regen. Ook op weg naar Nijvel kregen 
we enkele regenvlagen over ons heen. Geluk-
kig voorspelde de weerman opklaringen tegen 
het vertrek. 
 
Na het in ontvangst nemen van de roadbook 
en de rallyplaat, schoven wij onze voetjes 
onder tafel voor een paar koffiekoeken en 
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koffie. De vriendengroep was weer samen en 
de vele gesprekken deden ons de regen al vlug 
vergeten. Na een klein woordje uitleg door de 
uitzetter, Stephane, vervolgden we onze weg 
naar onze wagens. 
 
Eens de parking af van het tankstation namen 
we al onmiddellijk de afrit richting het platteland 
van Wallonië. Prachtige kleine wegjes tussen 
de velden waar nauwelijks een huis te vinden 
was. Inmiddels klaarde het stilaan uit en de 
regenwolken maakten al snel plaats voor een 
klein zonnetje.  

Onderweg stopten we voor een bezoek aan 
de scheepslift van Strépy -Thieu. Dit bouw-
werk is de grootste scheepslift ter wereld. Een 
schip wordt hier opgetild tot een hoogteverschil 
van 73 meter. Het bouwwerk zelf opende zijn 
deuren in 2002 en moest zorgen voor een 
nieuwe, grotere verbinding tussen de Schelde 
en de Maas. De bedoeling was om een alter-
natief te bieden aan het al bestaande kanaal 
dat binnenschepen aankon tot 300 ton. Het 
nieuwe tracé kan binnenschepen aan tot 1350 
ton. Bijkomende bouwwerken aan deze lift zijn 
het Hellend Vlak van Ronquières, de kanaal-
brug van Sart en de keersluis van Blanc-Pain. 
Samen vormen zij een megalomaan project dat 
in de volksmond ook wel “het meest nutteloze 
bouwproject van België” genoemd wordt. 
Vroeger was de binnenvaart er erg belangrijk 
om de uitvoer van steenkool te vergemakkelij- 
ken. Door de sluiting van de mijnen werd het 
belang van het tracé ook mee begraven. 
 
Toch is een bezoek aan deze scheepslift meer 
dan de moeite waard. Na een bezoek aan de 
tentoonstelling omtrent de binnenvaart kregen 
we de film van de bouw van deze scheepslift te 
zien. Hierin worden het belang, de reden en de 
problemen bij de constructie uitvoerig be- 
schreven. Na de voorstelling werden we ge- 
trakteerd op een drankje in de cafetaria van de 
scheepslift. Deze had niet enkel een mooi zicht 
over de omgeving, ook kon je er de wielen, 
kabels en cardanassen zien werken. 
 
Na een korte drank- en picknick-pauze gingen 
we weer de weg op voor nog 8 pagina’s road-
book. Het zonnetje kwam er stilaan goed door 
en het dak van de cabrio ging de koffer in. De 
route leidde ons langs kleine dorpjes en mooie 
landschappen. Een deel van Wallonië dat vrij
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ongekend is maar waar je zeer leuk met de 
wagen kan rijden. In Lasne passeerden we een 
café-brasserie waar we met veel plezier even 
stopten om bij te tanken. Ook al was de rit op 
geen enkel moment vermoeiend, toch waren 
we blij om even de beentjes te strekken en een 
fris drankje te nuttigen. 
 
Het laatste deel van de route loodste ons naar 
de taalgrens waar gemeenten als Waterloo, 
Braine-le-Compte en Sint-Genesius-Rode 
de oldtimers mochten verwelkomen. Eindi-
gen deden we deze rit in Herberg “In de oude 
pruim” te Beersel. Een Breugel maaltijd/koude 
schotel en een stuk aardbeientaart zorgde voor 
een afsluiter van deze mooie rit. Graag danken 
wij Greta en Stephane voor het uitzetten van 
de route en het organiseren van de rit. Lang 
moeten onze wagens nu niet op stal staan 
want de twee volgende weken staan er alweer 
twee rondritten gepland. Het verslag van deze 
twee ritten zal u kunnen lezen in het volgende 
nummer van ons clubblad.
 
Robin Vouts
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UITNODIGING

ORGANISATIE VAN 
Gustaaf en Ghislaine

Lidnummer 273 I.S.M DE POV

VERTREK OM 10 UUR INSCHRIJVEN VANAF 9 UUR IN CAFE 
EL CORASON - VIANEPLEIN TE VIANE
s'MORGENS IS ONTBIJT VOORZIEN, s'MIDDAGS ZELF PICNIC VOORZIEN.

AVONDETEN OM 18U

KOSTPRIJS  LID € 46 ZONDER MAALTIJD € 27

KOSTPRIJS  NIET LID € 52 ZONDER MAALTIJD € 33

INSCHRIJVEN VOOR  27 SEPTEMBER 2022 OP REK. BE47 7340 1617 7080 VAN DE PAJOTSE OLDTIMER

VRIENDEN MET VERMELDING VAN HET AANTAL PERSONEN.
www.depov.be info@depov.be

MEESTERRIT 9 OKTOBER 2022
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Meerdere data worden later 
bekendgemaakt.

Als jullie als lid graag iets willen organiseren, neem dan zeker contact op met onze  
voorzitter, je kan op de nodige assistentie rekenen.
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